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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J. Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, jprosman@gmail.com 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 06-12529230 en mevr J.Meinen,Scheerweide 8,  06-40957579 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.06-31490544 
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. HJ. Brouwer, Leeuwerikstraat 27, tel. 492307 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, IngeWestenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 

HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J. Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL07 RABO 0373 7494 65 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C. Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  mevr.E.Oudshoorn,Bramenweg 1, tel.0631490544, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. M. Jurjens, tel. 0621673478, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL65RABO0373748809 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 21 augustus 2024 - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Sanne Knol, tel 06-12556189 

http://www.gereformeerdekerknijeveen.nl/
file:///C:/Users/Monicowink/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FDK22G4O/eppezuidema@hetnet.nl
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file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/info@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/scriba@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/ledenadministratie@hgkd.nl
mailto:penningmeestercvk@hgkd.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/www.hervormdegemeentenijeveen.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/kokhal@xs4all.nl
file:///C:/Users/Rolf%20en%20Ritza/Dropbox/Drieluik/Lay%20out%20kerkblad/mwvanhal@xs4all.nl
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gebed om vrede 
– op zoek naar Gods rijk – 

 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet 
ongerust en verlies de moed niet. Hebreeën 11: 8, 10 
 

In deze tijden verbaasd het dat mensen niet massaal om vrede bidden, naar vrede zoeken. Het lijkt 
meer te gaan om gelijk hebben en krijgen, om winnen van de strijd, om wantrouwen van de ander 
(want zelf ben je natuurlijk wel te vertrouwen...). En dat niet alleen in de ‘echte’ oorlogen. Ook in het 
klein. We beleven donkere, verdrietige tijden. Het lijkt soms dat we de slechte momenten van het 
schoolplein nooit te boven komen. Wanneer worden wij en onze leiders eindelijk volwassen? Moet het 
echt eerst nog meer vreselijk uit de hand lopen, voor we eindelijk weer gaan roepen: ‘dit nooit weer’? 
 

En toch, zoveel mensen willen het liefst in rust en vrede leven! Misschien niet allemaal – er zijn 
misschien sommige echt zieke geesten die zwelgen in oorlog en kwaad – maar de meeste mensen 
willen toch wel vrede? 
 

Daarom ter overweging en navolging een bekend gebed om vrede. Het wordt wel het gebed om vrede 
van Franciscus van Assisi (~1181 – 1226) genoemd, hoewel het pas in 1912 voor het eerst bekend werd 
in Parijs – vlak voor het uitbreken van de 1e wereldoorlog dus. Hier een vertaling: 
 

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede. 
 

Waar haat is, laat mij liefde brengen. 
Waar onrecht is, laat mij vergeving brengen. 

Waar verdeeldheid is, laat mij eenheid brengen. 
Waar dwaling is, laat mij waarheid brengen. 

Waar twijfel is, laat mij geloof brengen. 
Waar wanhoop is, laat mij hoop brengen. 

Waar duisternis is, laat mij Uw licht brengen. 
Waar verdriet is, laat mij vreugde brengen. 

 

O Meester, laat mij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden dan om te troosten, 

om begrepen te worden dan om te begrijpen, 
om bemind te worden dan om te beminnen. 

 

Immers is het in het geven dat wij ontvangen, 
in vergeten van zichzelf dat men zichzelf vindt, 

in vergeven dat men vergeving ontvangt, 
in sterven dat men verrijst tot het eeuwige leven. 

 

amen 
 

Leerlingen van Christus zijn immers, in navolging hun Heer Jezus, altijd op zoek naar vrede, niet alleen 
naar vrede voor hun hart, maar ook naar vrede in de wereld. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle 
mensen. 
Jezus gaf Zijn leven daarvoor. Dan kunnen wij toch wel elke dag een beetje tijd en aandacht daaraan 
schenken, tenminste in gebed? 

 ds. Johan Prosman (namens GK) 
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting: In juli en augustus is er geen maandsluiting 
  

 

AGENDA 
 

16 juli 10:00 uur Gesprekgroep ‘Koffie met..’ Scheerweide 24 
 3 sept.  Gespreksgroep 30+ Zie kopij 
22sept.  19:00 uur Zangdienst; ‘Roept u maar’ Geref.kerk 
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

15-07 Dhr. W. Strijker, Griftestuk 2 90 jaar 
27-07 Mevr. A. Hoorn-Rodermond, Reggersweg 13 H 89 jaar 
31-07 Mevr. J. Brals-Warnders, Veneweg 2 81 jaar 
31-jul Mevr. H. Groen-ten Hoeve, Leeuwerikstraat 5 85 jaar 
07-08 Mevr. H.E. Kuipers-de Noord, Ds. van Halsemastraat 9 95 jaar 
07-08 Mevr. G. Vink-Bouwknegt, Rembrandtstraat 13  82 jaar 
10-08 Mevr. H. Hulst-Karsten, Burg. Pastoorstraat 22 84 jaar 
10-08 Dhr. H.B. Kaptein, Kinkhorststraat 4 Meppel 89 jaar 
13-08 Dhr. J. Kwint, Ds. van Halsemastraat 12/15 85 jaar 
15-08 Dhr. G. Pors, De Meenthehof 6-8 82 jaar 
18-08 Mevr. F. Binnema-Kolthof, Merelstraat 4a 80 jaar 
22-08 Dhr. W.F. Kroes, Scheerweide 5 82 jaar 
23-08 Mevr. A. Hooiveld, Rembrandtstraat 5 96 jaar 

23-08 Dhr. G.W. Hopman, Kolderveen 13 86 jaar 
24-08 Dhr. R. van Rossum, Ds. Van Halsemastraat 7 80 jaar 
31-08 Mevr. G.N. van Dijk-Kooiker, Ds. van Halsemastraat 9 93 jaar 
   
22-07 Dhr. en mevr. Pors-Boxem , Oostercluft 35 60 jaar getrouwd 
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DANK 
 

Dank voor alle beterschapswensen, op welke 
manier dan ook, rond mijn ziekenhuis-
opname. Ik ben geopereerd aan etalage-
benen. Een slechte doorbloeding is 
verholpen. 
Henk Boer 

- - - - - 
 

We willen iedereen bedanken voor de vele 
felicitaties, kaarten en telefoontjes die we 
mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 
50 jarige huwelijk.  
Het was hartverwarmend! 
Eppe en Sita Zuidema 
 

- - - - - 
 

Ook hartelijk dank voor alle 
beterschapswensen, in welke vorm dan ook 
die ik mocht ontvangen na mijn 
herniaoperatie. Het herstel gaat voorspoedig. 
Sita Zuidema 

- - - - - 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
getoonde belangstelling voor mijn ziekenhuis 
opname en operaties. De vele kaarten, 
telefoontjes en aandacht die wij hebben 
gekregen, hebben ons goed gedaan. 
Met vriendelijke groet, 
Bertus en Dini Spijkerman 
 

OPEN KERK 
 

Het is mooi en belangrijk dat we een open 
kerk zijn. Eigenlijk zouden de deuren van een 
kerk altijd open moeten staan voor 
‘’pelgrims’’ onderweg, maar dat is praktisch 
niet altijd haalbaar. De hervormde of 
Barbarakerk zal in de schoolvakantie van  
25 juli t/m 29 augustus op donderdagmiddag 
van 14.00 – 16.00 uur open zijn.  

Ik zal aanwezig zijn en ben beschikbaar voor 
een gesprek. Er is gelegenheid een kaarsje te 
branden en er is info over de kerk aanwezig. 
Je kunt er gewoon rustig even zitten in het 
gebouw ‘’waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan’’. Zoals een lied van 
Sytze de Vries zo mooi zegt. Welkom! Ook 
aan gemeenteleden… 
Marjan van Hal 
 

VAKANTIE 
 

Van 20 juli t/m 12 augustus hopen we  
vakantie te houden. In die weken zijn we niet 
altijd thuis, maar heb ik wel vrij. Voor 
pastorale bijstand kunt u dan terecht bij  
ds. Marjan van Hal en ds. René Kok. 
Ds. Johan Prosman 
 

GESPREKSGROEP ± 30  
 

We hadden laatst een heel inspirerend 
gesprek over de Heilige Geest en wat die ook 
in het gewone dagelijkse leven met je doet. 
We werden er gewoon een beetje  
enthousiast van om te bedenken dat goede 
ideeën altijd van buiten komen 
binnenwaaien. Er blijkt veel meer Heilige 
Geest in het gewone leven te zijn dan we ons 
realiseerden. 
 

We hebben voor na de zomer onze eerste 
bijeenkomst alvast gepland: 3 september 
hopen we weer bij elkaar te komen bij  
Robert Oort. Wil je (een keer) meedoen, 
noteer deze datum dan vast. 
 

Informatie? Bel of app Anje (06-12529230) of 
ds. Prosman (06-12711603) 
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HOME SWEET HOME OEGANDA 
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HOME SWEET HOME OEGANDA 
 

Update  
Suzan en Zenon, die ons in oktober 2023 
hebben bezocht in de GKN, wonen intussen 
met hun gezin in Nederland. In juni mochten 
ze verhuizen van hun tijdelijke onderkomen 
op een zolderverdieping naar een huurhuis. 
De kinderen spreken al behoorlijk Nederlands 
en hun nieuwe woning is dichtbij, zodat ze op 
dezelfde scholen in dezelfde omgeving 
kunnen blijven. Suzan en Zenon hebben de 
dagelijkse leiding in Uganda overgedragen 
aan hun familie c.q. medewerkers en zijn er 
trots op hoe zij alles hebben opgepakt. 
Ze willen hun trouwe sponsors bedanken 
voor hun giften. 
Zoals al eerder is geschreven in het kerkblad 
zullen Suzan en Zenon voor ons het 
aanspreekpunt blijven tijdens de duur van 
het project. 
In Nijeveen hebben we van de Jeugdclubs 
een mooi bedrag van  € 71,50 mogen 
ontvangen via de flessenactie. 
De tentdienst heeft € 256,20 opgebracht. 
De verdere opbrengsten tot nu toe kunt u 
bekijken op de thermometers, die in elke 
kerk hangen.  
Wat het totale bedrag tot nu toe is, vertellen 
we u nog niet. 
Ga gerust op zoek naar deze thermometers. 
In april bij de gezamenlijke maaltijd hebben 
we uitleg gegeven over de thermometers. 
Tijdens de kerkdiensten zal het nog eens ter 
sprake komen. 
 

In de laatste nieuwsbrief van Home Sweet 
Home Uganda hebben Suzan en Zenon nog 
een stukje geschreven wat we graag met u 
willen delen. 
 

DANKBAAR IN OEGANDA. Noella, manager 
Home Sweet Home: ‘We willen graag onze 
dankbaarheid uitspreken aan alle sponsors 
van de projecten van Home Sweet Home. 
Jullie maken het voor ons mogelijk om veel 
gezinnen te bereiken en een glimlach op hun 
gezicht te toveren. Jullie laten hoop 
ontspruiten waar het onmogelijk leek.  

Deel de verhalen over ons werk en hopelijk 
inspireert dat anderen om van Home Sweet 
Home een  groterkloppend hart te maken. 
 

Namens de gezamenlijke zendingscommissie 
 

KOFFIE MET  
 

De gespreksgroep komt in juli nog een keer 
bij elkaar en wel op 16 juli. Om 10 uur bij  
Leni van der Touw, Scheerweide 24. Voor 
ouderen, die vaak niet meer op vakantie 
gaan, is het fijn dat we doorgaan! Welkom! 
 

Marjan van Hal 
 

STARTZONDAG 
 

We zijn bezig met het voorbereiden van de 
startdienst! Het thema is:  
Op weg naar een nieuwe kerk. Waarom zou 
je meegaan naar die nieuwe kerk? Een paar 
mensen vertellen erover. En hoe zou die kerk 
eruit moeten zien, wat is het wezen van de 
kerk? Het beeld van de herberg is al redelijk 
bekend bij ons. De herberg komt voor in de 
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De 
gewonde man wordt naar de herberg 
gebracht en daar liefdevol verzorgd. De kerk 
is een plek waar je wonden worden verzorgd. 
Je zou het ook een pleisterplaats kunnen 
noemen. Zoals Etty Hillesum zo mooi zei: 
men zou een pleister op vele wonden willen 
zijn. We gaan ook nog even aan de gang met 
het bedenken van een naam voor de nieuwe 
gemeente. Natuurlijk is er eerst koffie met 
wat lekkers en sluiten we af met een hapje 
en een drankje. Wordt vervolgd… 
Marjan van Hal 
 

ÉÉN GEMEENTE 
 

We worden één gemeente, wat betekent 
dat voor het bezoekwerk? 
 
We zijn overal met elkaar bezig om de drie 
gemeentes op elkaar af te stemmen. Je zou 
zeggen ‘dat is zo gebeurd’, maar zo werkt het 
niet. We hebben op alle vlak verschillende 
gewoontes en afspraken. Dat vraagt om 



8 DRIELUIK - PKiN berichten 

 

zorgvuldig afstemmen. Als we één gemeente 
zijn, zijn we ook één gemeente in het 
pastoraat. We moeten dus de drie 
verschillende werkwijzen van de drie 
gemeentes op elkaar afstemmen. Dat brengt 
wat veranderingen met zich mee en 
veranderingen betekent ook altijd wat 
onzekerheid of onduidelijkheid. Laten we dan 
als eerste en meest belangrijke dit vast 
stellen: alle bezoekwerk blijft in principe 
hetzelfde, dus de mensen die mensen 
bezoeken kunnen dat gewoon blijven doen, 
we gaan daar niet in schuiven. Wat wel 
veranderd is hoe we elkaar op de hoogte 
houden van het wel en wee van onze 
gemeenteleden. Daar valt de scheiding 
tussen de drie gemeentes immers weg. We 
hebben onze regio ingedeeld in een aantal 
wijken. Aan elke wijk wordt een ouderling-
coördinator gekoppeld. Het is de bedoeling 
dat de bezoekmedewerk(st)ers het wel en 
wee melden aan de ouderling-coördinator 
van de desbetreffende wijk. Natuurlijk, zodra 
we dat in werking zetten, krijgt een ieder 
daar een duidelijk overzicht van zodat u niet 
hoeft te zoeken. 
 

Elke stap die we nemen is in alle drie de 
kerkenraden akkoord bevonden. Dat verloopt 
geweldig goed, iedereen stemt in met de 
stappen die we zetten. We zijn nu bezig om 
de vele kleine details uit te gaan werken, 
zoals over de bloemen, de verjaardagen, de 
verdeling, de kostendeclaraties, etc. In 
januari 2025 moet alles duidelijk geregeld 
zijn. Dan kunnen we daar een jaar mee 
werken voordat we ook officieel één 
gemeente zijn. Wat ons vooral motiveert is 
dat we merken dat de noodzaak om samen 
te gaan steeds meer ook een wens is 
geworden om samen te gaan. Daar gaan we 
voor! 
Namens de werkgroep pastoraat (SAGE-
overleg pastoraat) Ds. René Kok 
 
 
 
 
 

ONZE GASTEN UIT OEKRAÏNE 
 

Het leven gaat door. Ook voor onze gasten in 
het jeugdgebouw van Kolderveen. Maar 
tegelijkertijd staat voor hen het leven ook 
stil. Hoe kun je verder leven als je eigen ‘in de 
wacht staat’? De oorlog lijkt een hele lange 
weg te worden en niemand weet hoe het 
verder moet. 
Uit nood geboren hebben we er tijdelijk een 
nieuwe gast bij. Een moeder van één van de 
huidige bewoners. Zij woont in bij haar 
dochter. Ook dat brengt weer zorgvuldig 
overleg, afstemming en 
verantwoordelijkheden met zich mee. En dan 
merken we ook hoe vol onze agenda’s zitten! 
Gelukkig hebben we een breed draagvlak van 
mensen die het met elkaar allemaal mogelijk 
maken. 
Goed ook om te melden dat de kinderen het 
goed doen op school. En niet alleen de 
kinderen op school, ook ‘thuis’. Meester 
Henk heeft de lessen Nederlands en 
geschiedenis afgerond en omdat onze gasten 
verder wilden, werden ze nog bijgeschoold in 
aardrijkskunde. Met de zomer komt er dan 
wel een einde aan de lessen. We hebben een 
klein vermoeden dat ze niet alleen de lessen 
zullen missen, maar ook dat meester Henk 
minder aanwezig zal zijn…… 
Met elkaar brengen we zo steeds weer wat 
licht in deze duistere tijden. Daar houden we 
ook onze ogen op gericht, want uiteindelijk is 
het toch zo dat er overweldigend veel goeds 
in de wereld gebeurt door alle mensen van 
goede wil. In grote en kleine dingen! 
Namens de stuurgroep ‘Nijeveen helpt’,  
René Kok 
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NIJEVEEN ZINGT IN DE ZOMER 
 

Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo 
komt 13 juli naar Nijeveen 
 

Zaterdag 13 juli om 19.30 uur zingt het 
Christelijk Urker Visserskoor Crescendo in de 
Gereformeerde Kerk in Nijeveen. Het 
bekende mannenkoor, bestaande uit zo’n 
100 zangers, treedt onder leiding van dirigent 
Louwe Kramer op in traditionele Urker Outfit. 
Het belooft een sfeervolle, muzikale avond te 
worden waarbij volop aandacht is voor 
samenzang. Ruth Pos begeleidt het geheel op 
piano en orgel. Toegangskaarten zijn voor 
slecht € 6,- per kaart verkrijgbaar via 
www.nijeveenzingt.net. Iedereen is van harte 
welkom. 
 

Nijeveen Zingt is nieuw initiatief . Het concert 
van het Christelijk Urker Visserskoor 
Crescendo is onderdeel van een nieuw 
initiatief dat door een aantal Nijeveners is 
opgepakt. In veel kerken in de regio worden 
in de zomer soortgelijke avonden 
georganiseerd. Voor velen een welkom uitje. 
Dirigent Johan Rodenhuis en organiste Ruth 
Pos kwamen met het idee om dit ook in hun 
eigen woonplaats te organiseren. Zij maakten 
Laura Hoekman, Bert Winters en Jan van der 
Vegt enthousiast en zo ontstond een nieuwe 
werkgroep; Nijeveen Zingt. 
 

Samenzang met bekende Nederlandse koren 
Doel is om in de komende zomermaanden 
een tweetal zangavonden te organiseren met 
bekende, populaire en aansprekende koren. 
Laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 
Naast het optreden van het mannenkoor uit 
Urk staat ook het Christelijk Mannenkoor uit 
Staphorst op de kalender. Dit concert is aan 
het eind van de vakantie op zaterdagavond 
31 augustus. Mocht het initiatief een succes 
zijn dan zal er zeker een vervolg aan gegeven 
worden. Toegangskaarten via 
www.nijeveenzingt.net  
Nijeveen Zingt heeft een eigen website 
waarop actuele informatie is te lezen. Hier 
kunnen de toegangskaarten worden besteld 
en ook direct worden betaald. Er zijn zo’n 

350 kaarten beschikbaar, van tevoren 
bestellen is daarom aan te raden. Vol is vol. 
Wie Nijeveen Zingt wil volgen, kan dit ook 
doen via Facebook en Instagram. 
 

LAND VAN MELK EN HONING 
 

Alvast een voorproefje voor het nieuwe 
seizoen! 
 

In de bijbel wordt gesproken over een land 
dat overvloeit van melk en honing. Het 
beloofde land... Wat is dat beloofde land en 
hoe ziet het eruit? En waarom melk en 
honing? We willen de substanties melk en 
honing wat gaan verkennen. Allebei worden 
ze wel het vloeibare goud genoemd! 
Bijzonder is dat zowel melk als honing door 
dieren worden geproduceerd. Nou ja, melk 
ook door vrouwen natuurlijk! Zo is Maria in 
de Middeleeuwen vaak afgebeeld als de virgo 
lactans, als melkmadonna. Zij voedt haar 
zoon Jezus maar dat niet alleen. Er zijn ook 
afbeeldingen waarop Maria haar 
moedermelk aanbiedt aan gelovigen, om zo 
te kunnen groeien in geloof. In de oude kerk 
proefden de nieuwe christenen meteen na 
hun doop een mengsel van melk en honing. 
Paulus gebruikt ook het beeld van melk 
tegenover vast voedsel, dat beginnende 
gelovigen nodig hebben. En hoe kijken wij 
aan tegen het drinken van melk en tegen 
borstvoeding? Het zijn allemaal vragen die 
langs kunnen komen. Albertine van ’t Hoog 
zal als melkveehouder aanwezig zijn en wat 
vertellen over wat melk voor haar betekent. 
Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de 
zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt. (1 
Petrus 2, 2) 
 

Honing is natuurlijk ook een kostbaar goedje. 
Het is lekker zoet en heeft een kalmerende 
en genezende werking. En de bijen die het 
maken, hebben onze bescherming hard 
nodig. In de bijbel wordt het woord van God 
wel zoet als honing genoemd. We gaan 
natuurlijk honing proeven en  
Henk Wemmenhove, die zo’n 50 jaar imker 
was, zal wat komen vertellen over hoe bijen 

http://www.nijeveenzingt.net/
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honing maken. De combinatie van melk en 
honing kennen we misschien ook wel, omdat 
mensen weleens, als ze niet kunnen slapen, 
een beker warme melk met honing nemen! 
Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je, 
zoete honing streelt de tong. Zie wijsheid als 
de honing voor je leven. (Spreuken 24, 13, 14) 
 

18 en 25 september van 20-22 uur. (1e avond 
over melk, 2e avond over honing) 
 

Plaats: jeugdgebouw, Dorpsstraat 58 Info en 
opgave (voor 10 september): Marjan van Hal, 
mwvanhal@xs4all.nl; 0522-491221 
 

ROMMELMARKT 2024 
 

Hervormde Kerk Kolderveen/Dinxterveen 
 

Ook dit jaar is er weer een rommelmarkt. 
Heeft u de zolder of de schuur al opgeruimd 
en wilt u graag uw (nog bruikbare) spullen 
kwijt, neem dan contact op met Klaas Jan 
Bakker, tel. 491305 of 06-22139957. Brengen 
kan alleen na overleg. U kunt ook contact 
opnemen met Jacob Bakker tel. 492533 of 
06-10328646. We hebben al heel wat spullen 
binnengekregen, maar er kan altijd meer bij. 
Uw spullen, die u niet meer gebruikt, maar 
die toch nog in goede staat zijn, kunt u bij ons 
kwijt voor de rommelmarkt. 
 

Omdat wij ook moeten betalen voor het 
afvoeren van alles wat niet verkocht wordt, 
verzoeken wij u om geen kapotte dingen, 
bankstellen, kasten en andere grote 
meubelstukken en matrassen in te leveren. 
 

DE-punten kunt u inleveren bij  
Leida Schipper, Scheerweide 50. 
De rommelmarkt wordt gehouden op 
zaterdag 28 september. 
Schrijf de datum alvast maar in uw agenda. 
De rommelmarktcommissie 
 

EEN KLUSSENDE PEINZENDE DOMINEE 
 

Even reclame maken hoor. Ik heb geweldige 
verf ontdekt. Plasticverf is aan mij niet meer 
besteed. Geen verf meer op basis van 
kunst(alkyd)hars of zelfs (watergedragen) 

acrylverf. Ik ga voor ouderwetse puur natuur 
lijnolieverf, met uiteraard natuurlijke 
pigmenten. Ik ben daar al een poosje mee 
aan het schilderen en verbaas me steeds 
meer dat niet iedereen dat doet. Het is dan 
weliswaar 2x zo duur per liter, maar het 
werkt veel fijner, je hebt er de helft van nodig 
vergeleken met standaardverven van 
vandaag. En het blijft ook veel langer goed, 
het gaat niet bladderen en het beschermt je 
houtwerk veel beter. Beter, en ook nog eens 
goedkoper dus. Het is net zo’n verhaal als 
met kunstboter en eigenlijk alle 
voedingsmiddelen: natuur is gewoon beter. 
En gezonder, want zo komen er ook geen 
gifstoffen in de natuur terecht. Alleen de 
geur van lijnolie is al heerlijk. 
 

Als dominee vraag is me daarbij natuurlijk 
ook af, of het in wat we geloven niet net zo 
is: is veel wat mensen vandaag geloven wel 
zo goed en gezond? (Jawel, ook buiten de 
kerk geloven we van alles wat eigenlijk 
helemaal niet zo logisch is). Er is zoveel nep 
en surrogaat te verkrijgen in het leven. Ik 
zoek daarom (net als met die verf) steeds 
maar weer heel oplettend en kritisch (ook 
naar mezelf) naar wat echt goed is. En 
vooralsnog heb ik de indruk dat het pure 
ouderwetse Evangelie van Gods liefde voor 
mensen en, in antwoord, onze menselijke 
liefde tot God en medemens het beste is om 
in te geloven… 
ds. Johan Prosman 
 

LEERHUIS OVER LEVITICUS 
 

Vooraankondiging van een nieuw boek ter 
bespreking in het leerhuis in de wijk 
Oosterboer te Meppel. 
 

Leviticus is geen populair Bijbelboek. Wat 
moeten we vandaag nog met al die geboden 
en regels uit de oudheid? Heeft juist Jezus ons 
niet bevrijd van al die knellende banden en 
wettisch denken? 
 

Vanwege de moeite die het ons kost om ons 
te verhouden tot Leviticus heeft Jonathan 
Sacks een lange inleiding geschreven, waarin 
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hij de sleutelbegrippen: heiligheid, reinheid 
en offer toelicht. 
Leviticus is misschien wel de sleuteltekst van 
het jodendom. Hier horen we voor het eerst 
het gebod ‘Heb je naaste lief als jezelf’. En 
Leviticus is ook de bron van een nog hoger 
moreel principe: ‘Heb vreemdelingen lief als 
jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen 
geweest in Egypte.’ Het is Leviticus dat 
opdraagt om anderen hun vrijheid te gunnen 
en respect te hebben voor de grenzen in de 
natuur. 
Rabbijn Jonathan Sacks neemt de lezer mee 
in de diepe gelaagdheid van Leviticus. Dan 
ontvouwen zich de eeuwige principes van 
een duurzaam en heilig leven. Bovendien laat 
Sacks de literair hoogstaande structuur van 
Leviticus zien, en waarom Leviticus midden in 
de Tora staat en het hart ervan vormt. In 
Leviticus maakt het volk een kantelpunt door: 
eerst werden ze door God bij de hand 
genomen, nu zijn ze voorbereid op zelf doen, 
op eigen verantwoordelijkheid. (Info 
achterflap boek) 
 

Leviticus Boek van het heilige 
Paperback met flappen | 400 blz. | Jaar van 
uitgave: 2020 | ISBN 9789492183934 | 
Vertaald door Karl van Klaveren, prijs € 34,99. 
Het boek is te koop via de plaatselijke 
boekhandel of rechtstreeks via uitgever 
Skandalon. 
 

Deelname 
Deelnemers schaffen zelf het boek aan en 
een bijdrage voor koffie of thee is € 10,- voor 
het studieseizoen 2024/2025. De 1e 
bijeenkomst is op dinsdag 24 september in 
de Beemd. 
 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 
voorafgaande aan de bespreking het 
hoofdstuk uit het boek hebben gelezen en 
daarbij behorende Bijbeltekst. In een sfeer 
van respect en vertrouwen is het mogelijk om 
kritisch te zijn t.a.v. de Bijbeltekst en de 
benadering van J. Sacks. 
 

Hein van den Heuvel,  

Coördinator Leerhuis in de wijk Oosterboer 
van Meppel Aanmelding via Email: 
heinvandenheuvel@ziggo.nl 
 

THEOLOGISCHE VERDIEPING IN ASSEN 
 

Voor geïnteresseerden.  
Verbredend, Verrassend, Verrijkend, 
Veelkleurig. 
 

Onze folder voor ons nieuwe seizoen 
2024/2025 is uit: deze kan liggen op de 
informatietafel in uw eigen kerkgebouw. Een 
folder voor een driejarige cursus op de 
dinsdagmorgen in Assen, oecumenisch van 
aard en opzet. Afgelopen jaren 
verwelkomden wij cursisten uit heel Drenthe, 
O-Friesland, ZO-Groningen en N-Overijssel, 
uit allerlei verschillende kerken en van jong 
tot oud. Soms zochten ze een maatje om 
gezellig met elkaar mee te kunnen rijden. Dit 
alles gewoon uit interesse in Geloof, Bijbel en 
Kerk; zelfs ook zonder al te veel voorkennis. 
 

Reacties van enkele cursisten: ‘Als 
geïnteresseerde, nog niet zo ingevoerd in de 
materie van het christendom, ervaar ik de 
cursus als een enorme verrijking’. ‘Deze 
theologische cursus geeft verdieping aan mijn 
geloof, ook als katholieke parochiaan in 
Assen. Ik kan iedereen die twijfels heeft - of 
niet - bij zijn/haar geloof aanraden, deel te 
nemen aan deze cursus. De docenten en de 
leerlingen tonen zich allemaal even 
betrokken bij het geloof.’ ‘De cursus gaf mij 
bevrijding van een tunnelvisie. Ik lees en 
beleef de dingen nu anders’. 
 

Er valt nog veel meer te ontdekken. Maak 
zeker gebruik van onze folder, ook niet te 
vergeten onze website www.tvgassen.nl of 
maak kennis met onze secretaris die u over 
van alles verder kan vertellen: Bert van 
Maanen. Tel. (0599) 653202 of M. 06-
51846656. Email: 
vanmaanen.albert@gmail.com 
 

Wij zijn er klaar voor. U ook? Voel je welkom, 
en … meld je alvast aan toch?!  

mailto:heinvandenheuvel@ziggo.nl
mailto:vanmaanen.albert@gmail.com
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Liggen in de hangmat van genade 
 

 
 
De vakantietijd komt eraan. Als deze Drieluik 
uitkomt, hopen wij de vakantie al achter de 
rug te hebben!  
Het duurt altijd even voordat ik in de 
ruststand kom. De eerste dagen gaan er nog 
allerlei werkdingen door mijn hoofd, allengs 
wordt het rustiger. Het is goed om even 
afstand te nemen en bij te tanken. Maar het 
schijnt zo te zijn dat mensen die op vakantie 
gaan steeds minder aan uitrusten toekomen. 
Er moet van alles ondernomen worden en de 
vakantieweken worden vaak volgepland. Nu 
vond ik dat hele dagen op het strand liggen 
ook niks, wat in het verleden de ideale 
vakantie leek te zijn, maar nu zijn we wat 
doorgeslagen naar de andere kant. 
 
In de dienst van zondag 2 juni ging het om de 
balans tussen geven en ontvangen. We zijn 
gewend veel te geven, dat moeten we soms 
ook van onszelf, maar hoe zit het met 
ontvangen? Als we teveel geven, lopen we 
het risico opgebrand te raken. Veel mensen 
in onze samenleving lijden aan een te hoge 
werkdruk, aan te hoge eisen, aan het maar 
moeten presteren. Er wordt al gesproken van 
de nieuwe religie van het workism.  
 
 
 

 
 
We hebben het nodig te kunnen ontvangen, 
we hebben het nodig op vakantie te gaan. 
Om te ‘’liggen in de hangmat van genade’’. 
Een mooi beeld vind ik dat: hangmat van 
genade, niet door mezelf bedacht maar door 
Mirjam van der Vegt. Zij was met Pinksteren 
te gast in het programma De Verwondering. 
Zij is stiltetrainer, schrijfster, spreker… Zij is 
dit geworden na een burn-out. Zij heeft toen 
de kracht van stilte ontdekt. Zij schreef het 
boek ‘’De kracht van rust’’ en dat is 
uitgeroepen tot het beste spirituele boek van 
2021. Een andere, mooie quote uit het boek, 
die ik weleens in een preek heb gebruikt, 
luidt: beoordeel de dag naar wat je zaait, in 
plaats van oogst. 
 
Het werkt in de praktijk vaak zo dat je eerst 
een burn-out moet krijgen voordat je inziet 
wat echt van waarde is in het leven. Zo blijft 
genade een belangrijk woord, hoe ouderwets 
het ook mag klinken. Genade is liefde die je 
niet hoeft te verdienen, is een cadeau dat je 
mag aannemen en uitpakken. Toen Paulus 
God smeekte hem te bevrijden van zijn doorn 
in het vlees, kreeg hij te horen: Mijn genade 
is u genoeg. (2 Kor. 12,9) Het zijn woorden 
die blijven bemoedigen en bevrijden… 
 
Probeer deze zomer daarom maar te gaan 
liggen in de hangmat van genade. Het wordt 
ons gegund. 
 
Marjan van Hal 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. B. Spijkerman 
Fam. H. Bijker 
Dhr. H. Smit 
 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 14 juli - Geen dienst in Geref. Kerk. 
Zondag 21 juli - Geen dienst in Geref. Kerk. 
Zondag 28 juli - Deze zondag gaat Ds. Jan 
Stap bij ons voor in de Geref. Kerk. Wij hopen 
op een goede en fijne dienst. 
Zondag 4 aug. - Geen dienst in Geref. Kerk. 
Zondag 11 aug. - Geen dienst in Geref. Kerk. 
Zondag 18 augustus - Ds. Johan Prosman is 
op zending zondag onze voorganger en we 
verwachten een fijne dienst.  
Zondag 25 aug. - Geen dienst in Geref. Kerk. 
 

Namens de diensten commissie 
Jenny van Gijssel-Wever 
 

MEELEVEN 
 

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis : 
Dhr. B. Spijkerman, dhr. H. Boer en  
mevr. S. Zuidema. 
 

Dhr. K. Veenstra is opgenomen in Isala 
Meppel. Dhr. W. Strijker is opgenomen in 
Isala met hartproblemen. 
 

Wij wensen allen (ook hen die niet genoemd 
zijn) Gods zegende nabijheid toe en kracht 
om te herstellen.  
Dhr. H. Smit, Burg. Weimalaan 3, verblijft nu 
in Villa Nova, Dorpsstraat 57.  
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven: 
Dhr. G. Pors, de Meenthehof 6-8, 8332 AZ 
Steenwijk. 

Mevr. W. Buddingh- Bouwknegt, Reestoord, 
kamer 307, Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhof, 
Hoogeveenseweg, 7943 KA Meppel. 
(voorheen Scheerweide) 
Dhr. J. Kroes, Reestoord, kamer101, 
Zuiderlaan 134, 7944 EJ Meppel. (voorheen 
Weidelint) 
Dhr. R. Oord, Havixhorst, appartement 15 A, 
Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 
 

 
Boodschap uit de lichtwereld 
 

Ik zou je zo graag willen vertellen, 
hoe onvoorstelbaar helder en stralend, het 
Goddelijk licht is. 
Ik zou jullie willen vragen: Wees je bewust 
van het licht dat je in je draagt. 
 

Geef al je aandacht aan dat innerlijke licht. 
En weet, dat je ons, hier in de lichtwereld 
om hulp en kracht mag vragen. 
En dat je ons, hier in de lichtwereld, 
zo gelukkig maakt, als je het licht in jezelf 
laat schijnen op de aarde: door je ogen, 
door je handen, door de woorden die je 
spreekt en de daden die je doet. 
 

En vergeet niet: wij zijn heel dicht bij je. 
De kracht van onze liefde, leggen wij neer in 
je hart. 
Draag het Goddelijk licht. 
Laat angst, verdriet, onzekerheid los 
en richt de aandacht van je hart 
op dat innerlijke licht. 
 

Dat is wat ik je vragen wil. 
Leef je leven op aarde 
in de vaste zekerheid, dat God je ziet, 
dat hij je kent en in het verborgene je altijd 
draagt. 
 

Met vriendelijke groet, 
Betsy Wamsteeker 
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DE WIJKTEAMS EN HUN WERKGEBIED 2024 
 

Wk  
Ouderling/Diaken
/Contactpers.  

Ad
min
.  

Straten in de wijk 
per administratief 
wijknummer  

1  D: N. Hoekman  
06 15341315  
C/V: A. Matter - 
Kroes  
C/V: G de Boer - 
Zuidersma  
C/V: R. de Deugd  

1  Havelte, Giethoorn 

2  
Raadhuislaan, Alb. 
Keijzerlaan, Het 
Weeme, De Hulsen  

4  Het Nieveen  

28  
Meppel ten Zuiden 
van Meppelerdiep 
(gezinnen)  

2  
    

D: J. van Dijk  
06 47240342  
C/V:  S. Zuidema - 
Zuidersma  
C/V:  K. Kooiker - 
Klaassen   
V:  A. Drost - 
Binnema  
  

3  
Burg. Weimalaan, 
Hummelhof, en Joh. 
Nijmeijerlaan  

8  
Burg. van Veenlaan, 
Burg. Haitsmalaan en 
Oevertje  

20  
Bramenweg, 
Dwarssloot-Oost, 
Friesestraatweg   

22  

Nijeveense 
Bovenboer, Gorthoek, 
3e Nijeveense 
Kerkweg  

3  D: J. van Dijk  
06 47240342  
C/V: A. Oort - 
Jansen  
C/V: H. Hoekman - 
Kroes    
C/V: J. Knol - van 
der Linde  

5  De Kolk, Veneweg,   

6  
Bovenboerseweg, 
Weth. Vosstraat    

7  
Nieuweweg, 
Kolderveen en 
Roekebosscheweg  

13  Rembrandtstraat   

4a  D  R. Kroeze – 
Jonkers  
06 47801858  
C:  H. Klaassen - 
Heerspink  
V:  Z. Brouwer – 
Kiers 

9   
Ds. Van 
Halsemastraat  

4b  D. R. Kroeze – 
Jonkers  
06 47801858  
C/V: J. Kroes - 
Boer  
C: J.R. 
Klaassen     

21  

Kolderveense 
Bovenboer en 
Klosseweg         
Steenwijk en Tuk  

5  D: E. Timmerman 
– Huisman  
06 23717869  
C: H. Hoekman - 
Kroes  
C/V: B. 
Wamsteeker - 
Kooiker  
V: H. Oedzes - 
Visscher  
V: A. Nagelkerke  

11  
Karspelstraat en 
Schoutstraat  

12  
Dr. v.d. Bergstraat, 
De Wilgen en De 
Berken  

14  
Binnenveen en 
Leeuwerikstraat  

15  
  
 

 

10  

Gruttostraat, 
Lijsterstraat en 
Merelstraat  
  
Poldersstraat  

6  D:  E. Timmerman 
– Huisman  
06 23717869  
C/V: H. Katers   
V.    Y. van der 
Linde - Visser  
C/V  J. van Gijssel 
- Wever   

16  Dorpsstraat  

17  De Veurdele,  

18  
 
 

 

19   

De Hilde, Het 
Oelebröd, De 
Baanderhoek, Het 
Heuivak, Weidelint, 
De Ryge  

7  D: R. Oort  
0613935451  
  
C/V: C. de Boer  
  
C/V: G. Kiers – 
Mondria  

23  
Julianastraat, 
Molenweg en 
Wilhelminastraat   

24  Griftestuk  

25  Scheerweide  

26  

Binnenweg, 
Energieweg, 
Nijverheidsweg, 
Tussenboersweg en 
Schuurmansweg  

    n.v.t
.  

Irenehuis, Reestoord 
en Schiphorst  
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
26 mei Dhr. M. Brouwer 
2 juni Fam. Zanting 
23 juni Mevr. S. Knol 
30 juni Dhr. J. Alberts 
 

BIJ DE DIENSTEN VAN AFGELOPEN PERIODE 
 

Zondag 26 mei ging onze oud-predikant  
ds. H. van der Laan voor. We lazen uit de 
Bijbel, de Heilige Schrift, Johannes 13: 31-38. 
‘Waaraan herken je een christen’, was het 
thema van de preek. De Heer Jezus geeft het 
antwoord: christenen herken je aan de liefde 
voor elkaar. De apostel Johannes zou in Efeze 
voorganger geweest zijn. Het verhaal gaat 
dat hij op oude leeftijd steeds meer moeite 
kreeg om voor te gaan. Toen hij bijna niet 
meer kon vanwege zijn ouderdom, hield hij 
op een zondag zijn laatste preek. Die zou zo 
geweest zijn: ‘gemeente, God is liefde. Dat is 
alles, het hele evangelie. De rest is het 
verhaal eromheen.’ 
Het bijzonderste aan deze boodschap is dat 
Jezus zelf het ons zegt: dat Hij ons liefheeft, 
dat Hij alles voor ons overheeft. En voor ons 
wordt het bijzonder als wij Hem daarin 
navolgen, Zijn leerlingen zijn. 
Zondag 2 juni vierden we het Heilig 
Avondmaal. We werden, met het lichaam en 
levensbloed van Christus, gesterkt in het 
geloof. Dat hebben we meer dan nodig. Want 
ja, zo lazen we in 2 Korinthiërs 4: 7, onze 
overweldigende kracht komt niet van onszelf. 
We praten daar wel eens wat al te 
gemakkelijk over, over hoe geweldig we wel 
niet zijn. Wij presteren zoveel. In het gewone 
leven, en ook in de kerk. Hoe kun je 
bewonderend kijken naar kerken waar ‘het’ 
kennelijk gebeurt. En trouwens, hoe vaak 

hebben we het er niet over hoe wij beter 
kerk zijn dan anderen. Al was het alleen maar 
omdat wij onszelf niet beter vinden en niet 
opscheppen. Dan zijn we dáárom natuurlijk 
beter (maar niet heus). We leren het maar 
moeilijk af, dat kijken naar prestaties. Het is 
daarom extra belangrijk om regelmatig 
avondmaal te vieren en te ontdekken dat we 
eigenlijk onze kracht van boven ontvangen, 
overweldigende kracht, nl. de liefde van God 
en Christus. In een aardewerken, breekbare 
pot... 
Zondag 16 juni was de tentdienst, samen 
met de andere kerken. In aansluiting bij het 
thema van de Nijeveense feestweek was ook 
ons thema ‘alles op z’n kop’. Feest in het 
dorp zet dan wel alles even op z’n kop, maar 
de Bijbel en het geloof zet helemaal alles op 
z’n kop (daarom is de kerk natuurlijk ook zo’n 
steeds meer vreemd verschijnsel in de 
samenleving…) Het feestverhaal dat we lazen 
in de Bijbel ging over een man die werd 
uitgesloten. Zacheüs mocht niet meedoen. 
Zelfs niet toen Jezus langskwam. Hij was 
immers een dief en verrader, vond iedereen. 
Zacheüs zette alles op z’n kop door stiekem 
in z’n boom toch op de eerste rij te gaan 
zitten. En Jezus zette alles op z’n kop door 
juist deze man uit die boom te roepen en 
vrienden met hem te worden… En het effect 
mocht er ook zijn: Zacheüs werd een nieuw 
mens. Om het geheel te onderstrepen 
hebben we zelfs de liturgie op z’n kop gezet: 
het dankgebed en de zegen aan het begin en 
votum en groet een het eind. En dan werd 
eea muzikaal ook nog eens passie- en 
gloedvol omlijst en ondersteund door het 
gospelkoor Joyful Sound uit Kampen. Ook dat 
was net even anders! 
Zondag 23 juni was de gezamenlijke 
overstapdienst van onze drie kerken. Eva, 
Elin, Jesse, Mieke en Milan namen afscheid 
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van zondagschool/nevendienst/kinderkerk. 
Wat een helden zijn ze alweer. We keken 
terug op hoe ze als baby'tje voor het eerst in 
de kerk kwamen om gedoopt te worden. En 
nu zijn ze al hard op weg om volwassen te 
worden. Ze hebben allemaal een eigen 
heldenverhaal uit de Bijbel meegekregen. En 
in de dienst lazen zij ons uit Markus 4: 35-41 
het verhaal voor van Jezus die Zijn leerlingen 
redde in de storm op het meer van Galilea. 
De leerlingen waren niet steeds even 
heldhaftig. Ze waren bang in de storm. Zo 
gaat het bij ons ook vaak. In ons leven stormt 
het soms ook enorm beangstigend. Maar 
Jezus is de Grote Held die er altijd is (zelfs als 
jij het vergeten bent; Hij is er altijd, of was 
het maar slapend ergens achterin je 
levensscheepje). Hem kun je altijd te hulp 
roepen. Het mocht Hem immers alles kosten 
om Zijn liefde met ons te delen. 
En waar beginnen wij helden te worden? Als 
we vertrouwen op Hem. Echte helden 
hebben immers vertrouwen in hun hart. 
Zondag 30 juni ontdekten we de eerste echte 
christenen. Althans, de mensen die als eerste 
ooit zo genoemd werden (Handelingen 11: 
19-26). Dat was in Antiochië, het huidige 
Antakya in zuid-oost Turkije, niet zo heel ver 
van de grens met Syrië. Daar werd het voor 
het eerst gewoon om ook met mensen uit de 
heidenen/volken het evangelie te delen. Daar 
kwamen Jezus’ volgelingen voor het eerst 
echt tot bloei en gingen ze doen wat Jezus 
Christus zelf ook deed: naar iedereen toegaan 
en met iedereen aan de praat over de vraag 
‘weet je wel hoeveel God jou liefheeft?’ 
Antwoord: dan moet je eens kijken naar 
Jezus, Zijn Zoon die kwam voor ons. 
Wij hebben er maar geluk mee dat er 
mensen waren die het allermooiste nieuws 
van de hele wereldgeschiedenis ook met 
buitenstaanders wilden delen. Echte christus-
mensen/christenen doen dat! Laten wij dat 
dan ook maar doen: christen zijn, volgeling 
van Christus die doet wat Christus deed: de 
liefde en blijdschap van het evangelie delen, 
ook met andere mensen. 
 
 

Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

PASTORAAT 
 

We leven mee met de zieken en wie het 
verder ook maar moeilijk heeft. 
We bidden voor jullie. En waar nodig, horen 
we graag wat voor andere hulp gewenst is. 
 

- Dhr. Gerrit Hertong is ernstig ziek. 
- Mevr. Haas is ziek thuis. 
 

Wilt u het melden als u hulp of een bezoek 
wenst? En u wilt het ook vast wel even 
doorgeven als u in het kerkblad genoemd wilt 
worden. 
 

GEBOORTE 
 

Zondag 26 mei werd bij Wendy en Feddrik 
Zantinge een dochter geboren: Roos.  
Een prachtige naam voor een mooi meisje. 
Het gaat goed met moeder en kind (en met 
vader en zussen ook). Van harte gefeliciteerd 
en zegen gewenst. Dat Roos mag opgroeien 
tot een mooi en gelukkig mens! 
 

TENSLOTTE 
 

In de vakantietijd mogen we tot rust komen. 
Thuis of op reis. We wensen elkaar en mooie 
en vredige zomer met veel ontspanning! 
 

Hier nog een lied voor onderweg: 
 

1. De wereld is van Hem vervuld, 
die 't kennen gaat te boven, 
Wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
Wien elk zijn tempel bouwt, in Wien 
onwetend wij geloven. 
 

4. Hij meet ons tijd en ruimte toe 
genoeg om Hem te vinden. 
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 
naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 
en noemt ons Zijn beminden. 
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5. Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van Zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 
(NLB 825: 1, 4 en 5) 
 

IN EEN ZORGCENTRUM WONEN 
 

- Mevr. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mevr. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mevr. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mevr. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
- Mevr. P. de Boer-van Veenendaal  
  (Het Korenhuis) 
- Mevr. J. Lok-van der Linde (Het Anker) 
- Mevr. J. Reuvekamp-Bussink (Het Anker) 
 

Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
-Zorgcentrum “De Schiphors 
t”, Reggersweg 11, 7943 KC Meppel 
-Zorgcentrum “Nijenstede”,  
Joh. Bogermanstr. 1, 8331 GZ Steenwijk 
-Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
-Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
-Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
-Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1, 
7961 AV Ruinerwold 
-Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a,  
7943 KC Meppel 
-Isala Meppel, Reggersweg 2,  
7943 KC Meppel 
-Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908 NL 
Hoogeveen 
-Het Anker, Reestlaan 2, 7944 BC Meppel 
 

MELDINGEN 
 

Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 

wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 
 

Wijkouderlingen Han-Olof Gerrits(06-1470 
6472) en Gert Westenbrink (06-3856 6333) 
ds. Johan Prosman: 06-12711603 
 

Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
altijd rechtstreeks bellen met ds. Johan 
Prosman: 06-12711603 
 

COLLECTEN EN GIFTEN 
 

15 april tot en met mei 2024 
Collecten in de dienst: 
Kerkbeheer  € 409,23 
Diaconie  € 499,61 
Overige collecten  € 511,90 
 

Via de contactpersonen zijn er verschillende 
giften binnengekomen: 
 

Voor het kerkbeheer: 
Dhr. K.Roskam  € 100,00 
Mevr. B. Santing € 20,00 
Dhr. H.O Gerrits  € 5,00 
 

Voor het verjaardagsfonds: 
Dhr. L. Schipper  € 30,00 
 

Voor de bloemenpot: 
Dhr. G. Westenbrink  € 15,00 
 

Allen die gaven in geld, goed of arbeid : 
hartelijk dank 
 

Collectemunten verkrijgbaar bij  
Dhr. G. Huisman, De Wilgen 20 Nijeveen 
Tel. 0522-491429 / 06-20171533 
 

De kerkrentmeesters 
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HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 2 augustus mogen Klaas Jan en Roelien 
Bakker – Ems, Tussenboersweg 1, vieren dat 
ze 50 jaar zijn getrouwd. Wij wensen hen een 
fijne dag, samen met hun kinderen en 
kleinkinderen, en nog veel goede jaren 
samen. 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De opbrengst van de Pinksterzendingszakjes 
is € 835,70. Hartelijk dank voor uw gift cq. 
inzet voor het ophalen van de zakjes. 
 

De zendingsbussen hebben van 5 mei tot en 
met 30 juni € 134,60 opgebracht. 
 

Met vriendelijke groet,namens de 
zendingscommissie, Alie en Femmie 
 
 
 
 
 
 
 

DIACONIE 
 

Collecteopbrengsten januari t/m mei 2024 
Diaconie collecten 
Januari € 120,55 
Februari € 74,30 
Maart € 88,91 
April € 175,14 
Mei € 102,10 
 
Overige collecten 
Kerk in actie € 152,06 
Voedselbank € 105,50 
Vrienden van Rwanda € 117,00 
Zending € 84,15 
 
Wijziging Bankrekeningnummer 
Het bankrekeningnummer is gewijzigd: 
Het nieuwe nummer is :  
NL07 RABO 0373 7494 65 ten name van 
Diaconie Hervormde Gemeente Kolderveen 
en Dinxterveen 
 

Namens de diaconie Kolderveen en 
Dinxterveen - Klaas Knol, penningmeester 

 

 
BLOEMENGROET 
 

2 juni Dhr. L. Martens 
9 juni Mevr. A. Aartsen-Ton 
30 juni Dhr. T. van der Heide 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

In de zomer is er maar in één kerk een dienst! 
 

14 juli: er is een dienst in Kolderveen.  
Ds. Johan Prosman gaat voor. 
21 juli: er is dienst bij ons, ds. Marjan van Hal 
gaat voor. Ik ga het waarschijnlijk over Rispa 
hebben. Haar komt u tegen in 2 Samuël 21, 
1-14. Haar naam betekent: vuur dat niet 

dooft. Het is een gruwelijk én troostrijk 
verhaal over een ''dwaze moeder'' die bij de 
lichamen van haar vermoorde zonen blijft 
waken... 
28 juli: er is een dienst in de geref. kerk. 
4 augustus: er is een dienst in Kolderveen. 
11 augustus: er is dienst bij ons, ds. René Kok 
gaat voor. 
18 augustus: er is een dienst in de geref. 
kerk. Ds. Johan Prosman gaat voor. 
25 augustus: er is een dienst in Kolderveen. 
Ds. Johan Prosman gaat voor.  
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WEL EN WEE 
 

Mevr. Bouwman-Fransen is weer terug in het 
Kerspel! De mensen met ziekte en zorgen 
wensen we kracht toe en vertrouwen voor de 
toekomst! Als u behoefte hebt aan een 
gesprek, is dat altijd mogelijk! 
 

De mensen die in de tehuizen verblijven:  
De fam. Tuut woont in het Anker in Meppel, 
mevr. Brouwer woont in ZZWD Woonzorg 
Zuidwest-Drenthe, locatie Jan Wierengaweg 
109 in Ruinen. Dhr. Brug woont in de 
Kaailanden in Meppel. Mevr. Wiltinge woont 
in het Voetelinkhuis in Steenwijk. De fam. 
Twerda in Reestoord in Meppel.  
Mevr. Bomert en dhr. Somer zijn in de 
Zonnekamp in Steenwijk. 
 

Met een hartelijke groet en een fijne zomer 
gewenst, ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Verkort verslag 14 mei 2024 
 

De voorzitter, Jan van der Woerdt, opent de 
vergadering. 
 

Ds. René Kok, leest een krantenartikel over 
Troost voor. Na de vergadering gaan we naar 
de kerk om verder over Troost te spreken 
naar aanleiding van de Troostdoosjes van 
kunstenares Alie de Boer, die exposeert in de 
kerk tijdens het Feest van de Geest. 
 

We kijken terug op een mooie dienst op 
Bevrijdingsdag 5 mei, voorganger ds. René 
Kok met een volle kerk. Er waren nu twee 
kerken open. Als deze dienst in één kerk 
moet worden gehouden, kunnen we daar 
waarschijnlijk niet in met zoveel mensen. De 
voorzitter zal dit meenemen naar het 
voorzittersoverleg. 
 

Ons is door de andere twee kerken gevraagd 
om de Plaatselijke Regeling aan te passen 
over het benoemen van de predikant door de 
gemeente. De kerkenraad zal deze wijziging 
voorleggen aan de gemeente op de 
gemeenteochtend van 9 juni. Ds. Marjan stelt 
voor om de kerk open te stellen in de zomer. 

De kerkenraad vindt dat een goed idee en 
Marjan zal een plan uitwerken. 
 

Door de predikanten is gevraagd of de 
kerkenraad een budget ter beschikking wil 
stellen voor een muzikant tijdens de 
Kersdienst op 25 december. De kerkenraad 
heeft besloten geen budget ter beschikking 
te stellen. 
 

De voorzitter heeft uitgezocht wat er in het 
bestemmingsplan staat over het stukje land 
bij de kerk achter het kerkhof. Dit stukje 
heeft dezelfde bestemming als het kerkhof. 
Hiermee is toekomstige uitbreiding geen 
probleem. Ter afsluiting zijn we naar de kerk 
gegaan om verder over het thema Troost te 
spreken. 
 

VERSLAG GEMEENTEOCHTEND 
 

Hervormde Gemeente Nijeveen 9 juni 2024 
 

Onze voorzitter, Jan van der Woerdt, opent 
de vergadering. 
 

Marijke Jurjens deelt foto’s uit met 
voorbeelden van urnenmuren. We zijn op 
het kerkhof door de plaatsen in de 
urnenmuur heen. De fundering voor een 
extra urnenmuur ligt er al. Een nadeel van de 
huidige urnenmuur is dat er geen bloemetje 
bij gelegd kan worden. De mogelijkheid is 
bekeken om een urnenmuur te kopen, 
waarbij dit wel mogelijk is. Marijke vraagt 
wat we als voorkeur hebben en vraagt of we 
erover willen nadenken. De voorbeelden zijn 
met hele dure platen. We kunnen misschien 
ook zelf iets metselen. De voorkeuren die 
worden genoemd: Niet te duur. Het moet 
een beetje lijken op de muur die er nu is. De 
mogelijkheid voor een bloemetje vinden de 
meesten wel mooi. Marijke zal tijdens de 
volgende gemeenteochtend een concreet 
voorstel voorleggen en geeft daarbij inzicht in 
de kosten. 
 

SAGE Stand van zaken samengaan van de 
drie kerken. 
 

1) Jan geeft een beeld van hoe het gaat en 
waar we mee bezig zijn. Het gaat goed. De 
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urgentie om samen te gaan wordt gevoeld. 
“Ik voel me best een beetje thuis in de 
andere kerk”, begint te leven. Het pastoraat 
begint te lopen. De Plaatselijke regeling voor 
de gezamenlijke kerken, de visie en het 
beleidsplan zijn in ontwikkeling. De visie 
wordt aanstaande dinsdag (9 juni) besproken 
in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering. 
 

2) Willen we de gebouwen in een stichting? 
Deze vraag willen we beantwoorden in het 
najaar. In september/oktober moeten alle 
consequenties, voor- en nadelen bekend zijn. 
Eind dit jaar volgt dan een besluit. 
 

3) Ko Scheele geeft een update van het 
kerkbeheer. 
 

a) Financiën We praten met GK en 
Kolderveen over de financiën. Het gesprek 
daarover is heel constructief. De financiële 
noodzaak is er om samen te gaan en dat 
besef is er ook bij een ieder. 
b) Multifunctioneel gebouw. De gemeente 
heeft gezegd dat het geld op is. Maar er is 
volgens Ko genoeg geld. Dinsdag hebben Ko 
en het team (Multifunctioneel gebouw) een 
gesprek met de gemeente. De scholen doen 
mee, de verenigingen doen mee etc. 
 

4) Update Pastoraat Ds. René Kok: de 
samenwerking met de andere twee kerken 
loopt echt vlekkeloos. Bezoekmedewerkers 
die mensen bezoeken, blijft hetzelfde. De 
structuur daarboven gaan we samenvoegen. 
Er komen ouderling-coördinatoren. Alle drie 
de kerkenraden zijn akkoord met de 
werkwijze. In januari 2025 willen we met de 
drie pastoraten al samen zijn. René heeft een 
handleiding geschreven voor de 
bezoekmedewerkers. Elk detail wordt 
voorgelegd aan de kerkenraden. De diaconie 
is ook in de GK in het ouderlingenwerk 
betrokken. We gaan een jaar oefenen met de 
details. 
 

5) Update Diaconie 28 mei hebben de 
diakenen een gezamenlijke 
diaconievergadering gehad met Jenneke 
Span. 
 

6) Aanpassing Plaatselijke regeling. Voorstel 
om punt 2.3.1. “In afwijking van het bepaalde 
in Ord. 3-4-6 worden predikanten verkozen 
door de Kerkenraad”, te wijzigen in 
“Predikanten worden verkozen door de 
gemeente”. De gemeente gaat akkoord met 
dit voorstel om onze Plaatselijke regeling aan 
te passen overeenkomstig de andere twee 
gemeenten. 
 

7) Werktijden ds. Marjan van Hal en ds. 
René Kok. Het voorstel is dat Marjan en René 
per 1 januari 2025 10% minder gaan werken, 
vooruitlopend op hun emeritaat. 10% minder 
werken, om meer vakantie te kunnen 
opnemen. De Gemeente stemt in met dit 
voorstel.  
 

KERKBEHEER 
1) Archief: zonder verleden heb je geen 
toekomst. In een eerdere Drieluik heeft 
gestaan dat we onze stukken willen 
overdragen aan het Drents Archief. Alle 
stukken moesten uit de ordners. Alle 
documenten zijn nu goed gerubriceerd. Als je 
in het Drents archief wilt kijken, moet je dat 
melden bij de scriba, Gea Veeloo. Het inzien 
is gratis. Het Drents archief neemt het op zich 
om het archief te digitaliseren. 
 

2) Onderhoud. De torenspits en de 
kosterswoning zijn klaar. We hebben lekkage 
op het dak van de kerk. Oorzaak: de pannen 
zijn aan één kant iets te zuinig gelegd, er mist 
een rij. We hebben een offerte gekregen. Dat 
betekent dat de pannen eraf gaan. Aan de 
pannen die extra nodig zijn, zijn bepaalde 
eisen verbonden. We gaan ook kijken naar de 
glas-in-lood ramen. Vooral aan de zuidzijde 
moeten deze worden hersteld. 
 

3) Financiën. Het resultaat van 2023 is 
bekend. Het is onder voorbehoud, want de 
kerkenraad moet de jaarrekening (2 juli) nog 
goedkeuren. Het tekort valt mee en is iets 
meer dan 3000 euro. Dat komt onder andere 
door een aantal subsidies die we dit jaar 
hebben binnengehaald. Er is een 
bijzonderheid. Tijdens hoogtijdagen wordt 
niet gecollecteerd voor het kerkbeheer. De 
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kerkrentmeesters komen met een voorstel 
om tijdens de hoogtijdagen ook te 
collecteren voor de kerkrentmeesters. 
 

Rondvraag. 
1) Gert Wisselink: kerkhof, niet het kerkhof 
overdragen aan de gemeente. Antwoord Jan: 
Van HN en Kolderveen worden de kerkhoven 
nog gebruikt. Onze kerkenraad en die van 
Kolderveen hebben gezegd dat we het 
kerkhof niet overdragen aan de gemeente, 
zoals het voorstel van GK was. Hun mensen 
gaan naar de begraafplaats die algemeen 
wordt gebruikt. Veel mensen blijven daarom 
lid van onze kerk, omdat ze hier willen 
worden begraven. 
 

2) Koene Dol: hoe kan je voor de toekomst 
garanderen dat het kerkhof niet naar de 
gemeente gaat? Antwoord Jan: We moeten 
dit in de toekomst waarborgen. Dat willen wij 
en ook Kolderveen. Uitgangspunt is dat we 
heel zorgvuldig willen omgaan met het 
kerkhof om het goed te regelen voor de verre 
toekomst. 
 

3) Gert Wisselink heeft een vraag over de 
gebouwen. Jan ligt toe. Opties: of in eigen 
beheer houden of in een stichting. De voors 
en tegens van beide opties moeten dit najaar 
duidelijk zijn. Eind van het jaar hakken we de 
knoop door. Ko Scheele: we willen beide 
historische kerken behouden. Beide zijn 
nationale monumenten. Onze kerken zijn 
voor het hele dorp belangrijk. We willen het 
als dorp, breed kijken. 
 

4) Hans de Vries: is doopdienst een 
onderwerp van gesprek in de kerkenraad? 
Jan: de kerk vergrijst, dat is wel een zorg. Het 
aantal jongeren neemt af. Dat is een zorg van 
de drie kerkenraden. 
 

Vervolg Jan: we zullen jullie nog een aantal 
keren betrekken bij visie, beleidsplan, 
gebouwen 
 
 
 
 
 

DIACONIE 
 

Er zijn weer diverse giften binnengekomen: 
€ 20,00 van mevr. v.d. V. per bank. 
€ 25,00 van fam. D. via mevr. v.d. W. 
€ 5,00 van mevr. S. 
 

Hartelijk dank hiervoor. 
 

Aangezien de penningmeester de giften op 
diverse momenten ontvangt kan het 
gebeuren dat een gift op een later tijdstip in 
de Drieluik vermeld wordt dan waar u op 
rekent. 
Soms is de sluitingsdatum net gepasseerd en 
moeten wij wachten op de eerstvolgende 
uitgave. 
Het wordt dus niet vergeten door te geven 
maar dan weet u de reden van de late 
plaatsing. 
 

Namens de diaconie 
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KERKDIENSTEN:  
 

 

* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor het kerkgebouw. 

 

 

Tijdens de zomerdiensten is er iedere zondag maar één kerk open. Alleen deze locatie / dienst staat vermeld. 
 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 

       

Zondag14 juli Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Dhr. J. Prosman Dhr. R. Westra Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag21 juli Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. M. van Hal Dhr. A. Hoekerswever Diaconie Kerkbeheer 

       

Zondag 28 juli Geref. Kerk 10:00 Ds. J. Stap Mevr. M. van Dorsten Diaconie Kerkbeheer 

       

Zondag 4 augustus Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Stap Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 
       

Zondag 11 augustus Herv.Kerk Nijeveen 10:00 Ds. R. Kok Mevr. M. Withaar Diaconie Kerkbeheer 

       

Zondag 18 augustus Geref. Kerk 10:00 Ds. J. Prosman Dhr. J. Lopers Zending Kerkneheer 
       

Zondag 25 augustus Herv.Kerk Kolderveen 10:00 Ds. J. Prosman Mevr. A. Westenbrink Diaconie Kerkbeheer 


